OVERDENKINGEN VAN EEN OUD LOODS

Tja, zo zit je ineens in een verhuizing en breek je
glazen dus op naar Rataplan een keerweer winkel in
Capelle. Door een lieftallige Surinaamse wordt alle
glaswerk ingepakt in oude Oude Rotterdammers, o.a.
een uitgave van 2014.Als oud KNSM-er valt je oog
dan op de Draco met een verhaaltje over Paling maar
daarnaast iets over memorabele Weltevredens, net
uitgekomen als boek.

Wie kent niet de verwarring bij de bestelling voor
de loodsboot, welke Weltevreden? is dit B-zoon of
H-zoon? Mooie of lelijke durfde men via de radio
niet te gebruiken. Dus op zoek naar het boek .De
oud Rotterdammer kon alleen meedelen dat er geen
exemplaar meer was maar via de uitgever Lanasta uit
het Drentse Emmen bleek daar nog een exemplaar te
zijn en nu in mijn bezit. Of het heldendaden zijn destijds
valt over te redeneren, er bleef of bleven wel vrouwen
achter met 7 kinderen zonder enige vorm van inkomen.

Maar wel even stilstaan bij de begrafenis van Piet
Weltevreden (Lelijke). De kist gesierd met loodsenpet
en onderscheidingen. Toevallig had Piet op de
loodsboot verteld dat hij naar Korea geweest was
voor de onthulling van het standbeeld dat in Seoul
staat van één van zijn voorvaderen, wat met interesse
aangehoord werd. Dankzij een oude krant is me nu
duidelijk geworden hoe het in elkaar zat. Jammer dat
Piet niet een avond voor de Soos kan komen vertellen
hoe zijn leven in elkaar heeft gezeten, laat staan hoe
zijn voorvaderen in dichte mist Rotterdam wisten te
vinden, natuurlijk met een portie geluk maar ook met
durf. Moet nog wel denken aan lelijke en mooie Piet,
Snaveltje en Piet met de puntjes. Een totaal andere
tijd, niet alleen in het Loodswezen maar ook inde
maatschappij.

Het ga u allen goed.
Loek Aarsen



